
Marinus Pieter Schouwenaar,   24 maart  79 jaar 
 
Cornelia Dina Polderman,      19 mei   86 jaar 
 
Maria Leuntje Vleugel-de Mul,    22 juni   92 jaar 
 
Gerritje Salomé-Kooistra,    21 juli   86 jaar 
 
Eliza Kloosterman,    5 augustus  92 jaar  
 
Jacobus Walrave,       13 augustus  80 jaar 
 
We zingen:   Lied 961 ( Niemand leeft voor zichzelf…) 

 
Wij steken een kaars aan om te gedenken: slachtoffers van oorlogsgeweld, 
rampen, geweldsmisdrijven, onrecht, mensenhandel, kinderarbeid, 
(kinder)prostitutie, misbruik en de naamlozen…. 
 
Wij ontsteken het licht ter nagedachtenis aan wie ons ontvallen zijn,  
onze geliefden aan wie wij bij dit gedenken herinnerd worden.  
(waxinelichtjes op Avondmaalstafel en in beide hoeken achterin de kerk). 
 
 
 
 
 
 
 
We zingen:   Lied 961 ( Niemand leeft voor zichzelf….) 

 

We luisteren naar:  Largo, Tomaso Albonini 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Toelichting collecte door diaken van dienst 
 
Slotlied staande:  Lied 726: 1 en 6 ( Hoor, een heilig koor van stemmen…) 
 
Zegen we zingen:  Lied 416: 1, 2 en 4 ( Ga met God…)  

 

Orgelspel         4 

                          
     LITURGIE VOOR DE DIENST 

                  RONDOM WOORD EN GEDACHTENIS  
                  DER  OVERLEDENEN 

 
                 Zondag 2 november 2025 om 10.00 uur  

                in de Maartenskerk te Wemeldinge 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:    Ds. Jan Henzen 
Ouderling van dienst:    Gerda Ennik 
Diaken:    Corrie Mol 
Organist:    Leendert Overbeek 

 
          1 



 
Orgelspel  
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied:   Lied 23b: 1, 2 en 3 ( De Heer is mijn herder….) 

 

Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 281: 1, 2, 4, 9, 10 ( Wij zoeken hier uw aangezicht….) 
 

Geloofsbelijdenis: 
Ik geloof in God; 
Hij is een goede Vader. 
Hij heeft ons geschapen 
om elkaar gelukkig te maken. 

 
Ik geloof in Jezus; 
Hij wijst ons de weg. 
Hij kiest voor wie klein is 
en nog groeien kan. 

 
Ik geloof in de Geest; 
Hij helpt ons 
om goed te zijn voor elkaar. 
Ik geloof in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen wil ik horen. 

 
Zingen:  Lied 756: 1, 2, 4 en 6  ( Laat komen, Heer, uw rijk…) 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Kindermoment, we zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar…’ 
 
Eerste  Schriftlezing:  Jesaja 43: 1 - 3a 
 
Tweede Schriftlezing:  Lucas  19: 1 - 10 
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Zingen:  Lied 531: 2 en 3 ( Jezus, die langs de straten kwam…) 

 
Verkondiging 

 
Zingen:  Lied 731: 1 en 2 ( Vergeet niet hoe wij heten..) 

 

Inleiding gedachtenis overledenen   

   
Koester de namen die wij hier gedenken: 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen! 
Zie met ontferming naar onze aarde 
houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten thuis in uw zegen. 

 
Wij noemen de namen van hen  
die ons zijn voorgegaan  
en dragen onze geliefden  op voor God's troon. 

  
2024 
 
Lena Griffioen-van Beelen,         25 oktober  92 jaar 

 
Johanna Adriana Maria Wilderom-Zuijdwegt,   12 december  84 jaar 

 
Jan Pieter Schouwenaar,          31 december  75 jaar 

  
2025 
 
Cornelis Polderman,           25 januari  84 jaar 

 
Johanna Jacomina Jannetje Noussen-Servaas,  4 maart  95 jaar 

 
Dirk Hendrik Griffioen,              20 maart 91 jaar 

 
 

We zingen:  Lied 961 ( Niemand leeft voor zichzelf…) 
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